
De Dag van de Sierduif. 

Maandag 6 augustus was het dan zover, na behoorlijk wat voorbereiding stonden we dan 

met de SIS-stand op de ‘’Dag van de Sierduif’’ tijdens de 109e editie van de Landbouwshow 

Opmeer. De NBS had het idee geopperd om een evenement te organiseren over- en met 

duiven voor een publiek wat niet zo bekend is met de 

duivenhobby. Wij waren hier wel voor te porren, we staan 

tenslotte al enkele jaren op dit soort evenementen. De 

bestaande groep duivenliefhebbers wordt ouder en kleiner, dus 

is het noodzaak nieuw en vooral jong publiek te bereiken. 

Speciaalclubs.                                                                                                                                            

De NBS had alle aangesloten speciaalclubs uitgenodigd om aan 

deze dag deel te nemen, hoe teleurstellend is het dan als het 

grootste deel geen interesse toont, terwijl er wel altijd geklaagd 

wordt over het teruglopen van de duivenhobby. Wil je als club 

overleven, ja dan moet je er wel wat voor over hebben! 

Wie waren er wel?                                                                                                                                     

Wel aanwezig waren de Groninger- en Gelderse Slenkenclub, de Ringslagerclub, de 

Figuritaclub, de SIS en de duiven van de Amsterdamse Tipplerclub. Theo van Dissel en Kees 

Verkolf waren er met Boecharijnse Trommelduiven, Neurenberger Bagadetten, Vinkduiven 

en Voorburgse Schild Kroppers. 

12.000 bezoekers.                                                                                                                                  

Het grootste gedeelte van de Landbouwshow Opmeer 

speelt zich buiten af, dat moet ook wel, er komen op deze 

show zo’n 12.000 dierenliefhebbers af waaronder heel veel 

jongeren Onze show vond plaats in de Evenementenhal 

waar ook de Kleindier vereniging Winkel haar clubshow 

hield met veel konijnen, kippen, hamsters en ook duiven, zo 

ontstond er een gevarieerd aanbod. 

De stands.                                                                                                                                                   

Er werd door de Firma Matador voorlichting gegeven over voeding voor Sier- en Vliegduiven, 

de Baroen stond er met allerlei kruiden- en natuurproducten voor duiven, deze stand zag er 

zeer keurrijk uit en leek wel wat op een Marokkaanse specerijenkraam. De NBS was 

aanwezig met de promotiestand en Jan Luchtmeijer 

presenteerde een PowerPoint over duiven door de 

eeuwen heen en presenteerde ook zijn nieuwe boek; 

De duif, met kunst en vliegwerk door tijd en ruimte, 

een prachtig boek wat ik gelijk heb aangeschaft en ik 

was niet de enige. Theo van Dissel en Kees Verkolf 

hadden een grote stand, geweid aan duiven in de kunst 

die ook veel bekijks trok. Klik onder of boven voor 

volgende pagina. 



De Slenkenclub was ook prominent aanwezig met een grote volière waarin dit bewegelijke 

ras lustig hen en weer kon klepperen. Ook de Ringslagers- en Figuritaclub presenteerden zich 

met foldermateriaal en duiven in een volière. 

De SIS.                                                                                                                                                            

Wij hadden voor de doffers de grote volière opgesteld met een donkerhok erin, zodat de 

doffers ook hun hokwerk konden laten zien. We kozen voor de wat vriendelijke rassen zoals 

de Gaditano, Jiennense, Marteño en Canario, die hun 

kunsten goed vertoonden. In een rijtje konijnenkooien 

(meer ruimte) zaten wat duivinnen, een aantal was 

handtam, als je ze aanriep toonden ze zich prachtig en 

kwamen ze de kooi uit, dit vond het publiek prachtig en ze 

werden dan ook door heel wat kinderhandjes geaaid. 

PowerPoint.                                                                                                                                           

We hadden zelf geen beamer bij ons maar in de NBS stand mochten wij ook een presentatie 

over de SIS en de Spaanse rassen vertonen. 

Lucht op plat!                                                                                                                                            

Onze duiventil, waaruit we enkele duiven lieten vliegen, stond wat verderop in de hal, een 

krasbonte doffer maakte veel werk van het verleiden 

van een Canario duivin en vloog zelfs ‘’Lucht op Plat’’ 

Dit trok veel bekijks en ook veel publiek in de stand, 

ons stand team, Arend Zoutenbier, Jeffrey Schroer 

(die op het laatste moment inviel), Tom Iterson en 

ikzelf hadden het er de hele dag druk mee.  

Live op Facebook.                                                                                                                                          

‘’Als klap op de vuurpijl’’ werden we ook nog geïnterviewd 

door de regionale zender TV Noord-Holland waarin Tom 

Iterson mooi uitleg gaf over onze Spaanse rassen. Voor een 

indruk van de Landbouwshow kunt U kijken op onderstaande 

link, ons interview vindt U op 13.04 minuten. 

https://www.facebook.com/wijzijnNHevents/videos/2015452535229244/                                                                            

Veel te zien. Wij vonden het een geslaagd evenement waar we veel mensen een inkijkje in 

onze duivenhobby hebben kunnen geven en hopelijk een 

enkeling ook hebben overgehaald om met deze prachtige 

hobby te beginnen. Door de drukte in de stand heb ik 

jammer genoeg alleen maar een snel rondje over het 

buitenterrein kunnen maken, volgende keer ga ik dit langer 

doen er is zoveel te zien. Wedstrijden voor bespannen 

wagens o.a. met IJsbrand Chardon, wedstrijden voor 

dressuurruiters deze keer ook met Brit Dekkers, wedstrijden voor Springruiters, keuringen 

voor allerlei vee, koeien, kalveren, geiten en nog veel meer! Op de volgende pagina wat 

foto’s van het evenement. Bas Mullekes.         Klik onder of boven voor volgende pagina. 

https://www.facebook.com/wijzijnNHevents/videos/2015452535229244/


     

    Veel kinderen bij de stand en ze vonden de duiven prachtig! 

                                                                                                                  

    Lekker druk en van alles te proeven. 

                                                                                                 

De dieren moeten wel schoon zijn.  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ja, daar wordt je moe van.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Dekker heb ik gemist maar dit was ook mooi.                                                                         


